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~VOORBEREIDING~

Welkom

Lied Ps 96: 1, 3

Votum en groet, Onze hulp...

Lied 412 Wij loven U, o God, belijden u als Heer vers
1,23

Drempelgebed:

V: God, die van mensen houdt,

wij leggen onszelf aan U voor

met alles wat ons bezighoudt,

met alles wat ons lukt

en alles waarin wij falen.

Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil.

G: Geef ons het hart om u te verwachten
En elkaar in liefde te ontvangen. Amen

Genadeverkondiging: Rom 3: 22-24

Lied 875 Father, we love you

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jeremia 17: 7-8

Lied 333 Kom, Geest van God (4x)

Schriftlezing: Galaten 5:13-26

Lied: 841 Wat zijn de goede vruchten

PREEK

Muzikale meditatie

Lied 858 Vernieuw in ons, o God

DIENST VAN DE OFFERANDE

Voorbeden

Collecte

Lied 1005: Zoekend naar licht, hier in het duister

~ Wegzending en zegen —

A - men, a - men,

— ~* =®
a - - men.

Aan deze dienst werken mee:

Dr. Marije Koelewijn, voorganger
Sjoerd Boomsma, gemeentelid van dienst
Wil Meurders, pianiste
Yvonne Kooyman, koster
Bart Kooyman, streaming

COLLECTES
Hebt u geen kleingeld bij u, of wilt u het collectegeld
liever overmaken dan kan dat:

Voor de diaconale collecte naar:
NL79 RABO 0152 1293 59 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Maas — Heuvelland o.v.v. collecte
diaconie + datum. Of scan:

Voor de collecte voor onze gemeente naar: NL37
RABO 0373 7247 72 t.n.v. Protestantse Gemeente
Maas - Heuvelland o.v.v. collecte kerk + datum.Of scan




NIEUWSBRIEF

Mededeling voor de wekelijkse nieuwsbrief kunt u ver-
sturen aan de redactie via nieuws-
brief@maasheuvelland.nl (voor vrijdag 9.00 uur)

Onze kerkdiensten vanuit de St Jan in Maastricht, de Kloosterkerk in
Valkenburg en de Hervormde Kerk in Vaals (alleen audio) kunt u
meevieren of terugkijken/horen via www.kerkomroep.nl.

Meer nieuws over onze gemeente vindt u op onze website:
www.maas-heuvelland.nl

Trouwe God,

Als op een dag mijn kracht vergaat,
mijn hart van angst verkrampt,
slechts duister mij voor ogen staat,
mijn toekomst is verdampt.

Als ik niet langer hulp verwacht,
wek dan in mij, o God, de hoop,
als lang geleden bij die twee,
verslagen onderweg naar Emmadis.

Fluister dan ook in mij o God

een woord van hoop dat in mijn ziel ontbrandt.
Deel dan het brood met mij,
de beker van de opstanding.

Open dan ook mijn ogen voor wat niemand
Zlet,
en alle verwachtingen te boven gaat:
dat er een toekomst is,
waarin wij zijn bewaard.
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